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WAT IS DE V.Z.W.  

DE LICHTBRON ?  

 

 

 Het is een plek met een hart.  

 

 Het is een plek waar je  anderen kan ontmoeten om 

met hen te delen watje boeit en bezig houdt.  

 

 Het is een plek waar je informatie vindt over 

voordrachten, cursussen, activiteiten i.v.m. 

bewustwording en persoonlijke groei.  

  

 Het is een organisatie die voordrachten, cursussen  

en activiteiten organiseert om bewustwording, 

zelfontplooiing en gemeenschapsvorming te 

bevorderen.  

 

 Het is een plek wa ar je je in stilte kan 

terugtrekken, individueel of in groep, om tot inkeer 

te komen en contact te maken met jezelf en je 

spirituele d imensie. 

 

 Het is een netwerk van mensen die elkaar willen 

steunen en helpen. 

 

 Het is een ruimte die organisaties, welke in een  zelfde 

geest werken, kunnen huren.  

 

 Het is ..................... wat je er van maakt!  

 

 

 

 



 

 

Wijnegem, september  2013 

 

 

 

Beste lezers,  

 

Veertig  paginaõs, zo dik is deze Lichtbundel. Opõt laatst is het lang  

puzzelen om het aantal paginaõs te laten uitkomen. En dan in het midden 

nog een kalender passené. Fotoõs worden vergroot en verkleind, Alles 

wordt gecheckt en nóg eens ve randerd. Kijken of de verschillende 

stukjes mooi aansluiten. Een beetje eenzaam werk, dat wel. Een volle dag 

in afzondering anders loopt het mis. Dikwijls de behoefte voelen om te 

overleggen en te horen of er iets over het hoofd is  gezien. Oei, alles is 

niet in hetzelfde lettertype. Die cover, kan dat wel? Ooooh, er staat nog 

niets op de achterzijdeé. Het komt elke keer weer terug, net zoals de 

inspiratie om er weer iets origineel van te maken. Gelukkig ook weer een 

stukje om lezers te inspireren. Het hoort  er allemaal bij. En dan wordt 

alsnog de volgorde gewijzigd. Plots is alles af en kan het voorwoord 

geschreven worden. Eind goed al goed.  

 

De redactie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HET GULLE HART IN ACTIE  

TIJDENS ONZE ZOMERSE DONDERDAGEN  
 

Wat heb ik genoten van onze zomer donderdagen tijdens de vakantie. 

Dat ze zomers waren kan iedereen beamen: het weer was warm. We 

konden elke dag buiten zitten, soms zochten we zelfs overdag binnen in 

de koelte van het gebouw op.  

Maar wat me nóg meer bij b lijft is de gulheid van onze vrijwilligers en 

bezoekers. We waren met velen en we bleven lang aanwezig. We hebben 

voluit gepraat over wat ons bezig hield en we hebben vrijwel vanzelf 

aandachtig geluisterd naar andermans bekommernissen en verhalen.  

We hebbe n verdriet en kwaadheid een waardige plek gegeven en we 

hebben ons ook tranen gelachen. We voelden wanneer het wat moeilijk 

was en we zagen ook hoe dat zichzelf weer oploste.  

We zagen hoe onze tafel zich vulde met allerlei gerechten en we zagen 

hoe iederee n dat met gezonde gulzigheid verorberde. We zagen hoe 

mensen zich klaarmaakten om alleen thuis te gaan eten. En we zagen hoe 

die verbaasd waren toen ze konden blijven, omdat er echt genoeg was 

voor iedereen. Elke keer weer. We hebben fruit in chocolade ged oopt, 

we hebben diverse gevulde stokbroden in stukken gedeeld, we hebben 

Turks brood in olijfolie gebakken, we hebben vele bakjes met smoskes 

op allerlei soorten brood uit gesmeerd, we hebben gazpacho leren eten 

en we weten nu ook hoe dat bereid wordt. We hebben verrukkelijke fijn 

gesneden fruitsalade verorberd en zelfgebakken koekjes en taart 

gegeten. Wie kon bracht iets mee Wie wilde, stak geld in onze pot. Niets 

was verplicht. Niemand voelde zich verplicht. Ja wel, soms dacht ik even 

ôoh, ik heb geen tijd gehad oméõ en dan dacht ik ôheb nu eens een beetje 

vertrouwen, ôt komt wel goed!õ en dan zag ik dat een ander datgene had 

gedaan waarvoor ik geen tijd/kans had gehad.  

We hebben allemaal ervaren dat er een plekje was voor iedereen, hoe 

verschillend we ook  allemaal zijn en hoe lastig dat ook soms op andere 

plaatsen dan De Lichtbron gaat.  

Leven in en om De Lichtbron  
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We hebben gezien dat meningsverschillen uitnodigen om die andere 

mening eens te bekijken. We hebben ontdekt dat een andere mening 

hebben niet dodelijk is voor de goede sfee r.  

We hebben samen alles klaar gezet en samen hebben we de heleboel weer 

opgeruimd. 

Eens ik hierover begin te schrijven kan ik bijna niet stoppen. Geneviève 

had gelijk, uit deze zomer kan er inspiratie gehaald worden voor een 

nieuwe folder over ons onthaal . Door de gebeurtenissen van deze zomer 

kunnen we gemakkelijker vertellen aan anderen over wat onze vereniging 

te bieden heeft.  

Pas achteraf hebben we beseft, dat dit echt òHet Gulle Hartó van onze 

vereniging is. Deze zachte kern is nog altijd onze kracht , zelfs na bijna 

20 jaar.  

Annemiek 

 

 

 

Enkele impressies tijdens de zomerdonderdagen  
 

Breken van de stilte van de vakantie. Leuk samenzijn. Ik zou het missen 
omdat 2 maanden erg lang is.  

*  
Prachtig ~ Lekkere choco ~ Véél gelachen  

*  
Als de poes van huis is spelen de muizenééééé.. J 
Wees erbij volgende zomeravonden en je kunt mee lachen.  

*  
Het was een plezier met de zomerse familie op het terras! Het was een 
zalige gemeenschap met veel babbel en met veel gelach! Bedankt voor 
alles! 

*  
Nieuwe aangename ervaring. Met zõn allen goed gelachen, lekker hapjes, 
zomerse temperaturen.  
Kortom ontspannen vakantiegevoel.  

 



 

Zomerweek Brisy 2013  
 

Thema: òHet is alleen de tederheid die telt !ó 

Toen ik enige jaren geleden hoorde dat er elk jaar door de Lichtbron een 

zomerweek wordt georganiseerd wist ik meteen, daar wil ik ooit naarto e.  

En dit jaar was het zovér. Zelden heb ik zo duidelijk  ervaren: ik ben hier 

op de juiste tijd, op de juiste plek, met de juiste mensen .  

Het was me voldoende te weten: de leiding is in handen van Geneviève 

geassisteerd door Simonne e néééer wordt heerlijk gekookt. Toen ik 

later het thema vernam voelde ook dit onmiddellijk goed.  

Maandag 

Na een, ondanks het spitsuur, zalig ontspannen aut orit, arriveer den we 

in Brisy. De plek voelde onmiddellijk  goed: onder de kerktoren, open 

landschap, krakend, piepend, doorleefd huis met geschiedenis enééé een 

héérlijke tuin.  

En toen begon het écht !  

De door Geneviève zó gemeende en met grote nadruk uitgesproken 

woorden: òhier is  altijd  ,alles  bespreekbaar ó en òeen goede 

communicatie is essentieel voor de kwaliteit van deze week ó namen al 

meteen een stukje  weg van de onrust, onzekerheid, die er toch een 

beetje was.  De boodschap van de Tarotkaart, getrokken bij het b egin 

van onze eerste samenkomst, was herkenbaar.  Ook hierdoor groeide het 

vertrouwen in wat er verder gebeuren zou.  

En in de week die volgde gebeurde er véél.  Samen gingen we door 

moeilijke stukken heen, samen genoten we van bevrijdende momenten.  

Donderdag 15 augustus , kerkelijke hoogdag, feest ten -hemel-opneming 

van Maria, moederkesdag  Vóór het ontbijt: dankzij mijn hoofdpijn kon 

ik vragen, en het kind in mij genoot met volle teugen van de aandacht, de 

liefdevolle , en daardoor helende energie d ie me geschonken werd.  Aan 

tafel: dank zij een juist aanvoelen kreeg ik, als een geschenk uit de 

hemel, de plaats die ik toen nodig had. En plots voelde ik me ògezienó, 

òten volle geaccepteerd ò, gedragen door een golf van onvoorwaardelijke 
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moederliefde.  De zachtheid, de warmte, het was haast tastbaar 

aanwezig, en vertaalde zich la ter als vanzelf in een gebaar. En,  alles werd 

makkelijker.  

Het was een ògezegendeó week.  Een week waarin: - een lach nooit vér 

weg was -  het gebeurde dat woorden als het ware bekrachtigd werden 

door het luiden van de klokken -een vlinder rond ons fladderde en zich 

onverschrokken een poosje neerzette op een blote voet in het bedauwde 

gras - zovele zwaluwen hún verhaal schreven, hoog, en soms laag  in de 

lucht -  een buizerd verra ssend laag boven onze hoofden zweefde en ons 

zo zijn prachtig verenpatroon toonde -  een heldere sterrenhemel ons , 

bij het kampvuur, óók naar boven deed kijken -  de zon elke dag méér 

wolken oploste en ons op vrijdag een stralend blauwe hemel  schonk - ik 

zovéél mocht ervaren, ontvangen en geven.  

Vrijdagnamiddag - 

valiezen gepakt -  huis 

gepoetst -  met een ijsje, 

in de zon, nog even 

genieten van deze 

heerlijke plek -  daarna, 

met al wat deze week ons 

bracht, weer huiswaarts!  

En dáár begint het écht!  

En wij, ( ik ben zo vrij niet 

ik te schrijven)  wij gaan er 

òvooró!!!!!!!!!!!! 

Rita 

 

Aan allen wie daar waren:  

 

May the circle be open  
but unbroken  

may the love of the Goddess  
be ever in your heart  

merry meet and merry part  
merry meet again  

(Celtic Goddess blessing)  



Zomerweek Brisy 2013  
 

Zondag 11 augustus hebben we onze nieuwe camper vol geladen met 

proviand en vertrokken we naar de Ardennen.  

Geneviève en Simonne maakten daar al kennis met de zus van de nieuwe 

eigenaars van het schooltje naast de kerk in Brisy.  

Men is volop bezig met vernieuwingen en het was afwachten of het ons 

vertrouwde plekje nog herkenbaar zou zijn.  

Voor ons, de koks, was het een blijde verrassing. De keuken was helemaal 

vernieuwd!  

Maandagmorgen voor 10 uur kwamen de eersten aan. Wij zijn 

ondertussen al de nodige boodschappen gaan doen in Houffalize.  

Na een lange tijd v an enorme warmte regent het uit gerekend vandaag. 

Maar hopen dat deze weersverandering maar tijdelijk is.  

Wij ontmoeten de acht deelnemers 

tijdens de eerste lunch. Samen met 

Geneviève, Simonne en ik is het een 

overwegend vrouwelijke bedoening. 

Willi zal zijn vrouwelijke kant moeten 

uitspelen. Zal hem wel lukken!  

Het menu voor de week hebben we op voorhand opgesteld met voor het 

avondmaal telkens een klein voorgerechtje of soep, hoo fdgerecht met 

vis, vlees, of vegetarisch met pasta, aardappel of volle rijst. Altijd volgt 

er nog een toetje niet te zwaar, maar wel lekker. Voor de lunch zorgen 

we voor een gevarieerd slaatje. Omdat er dit jaar deel nemers zijn met 

een intolerantie voor ta rwe, gebruiken we ook speltproducten die wel 

door iedereen gesmaakt worden.  

Dinsdag is het vrije avond en meestal trekt de hele bende naar een 

cafeetje in Houffalize   om eventjes uit te blazen van de voorbije dagen. 

Dit jaar was de groep zo close dat niemand zin had om op café te gaan 

en ze bleven dan maar met zõn allen rond de tafel zitten voor een gezellige 

babbel.  

Toen kregen Willi en ik het lumineuze idee om een eigen café te openen. 

Met nootjes en voor iedereen (òalhoewel dit niet de gewoonte isó) een 

wit of rood wijntje, werd het  een gezellige avond..  

Donderdag is er naar jaarlijkse gewoonte kampvuur.  
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Terwijl Willi met Martine en Ninni op zoek waren naar sprok kelhout, 

werd het avondmaal ook in dit teken bereid. Paddenstoeltjes op een 

boomstammetje met daaronder een kleine kabouter. We noemden hem 

Kabouter Lui, symbool voor niets doen en alleen maar genieten. Mag wel 

eens deze week ! 

Wij hebben heel erg genoten  van deze week en van alle lieve mensen die 

deelnamen Niet te vergeten Geneviève en Simonne. die er voor zorgden 

dat ôtederheidõ als een vuurtje werd 

doorgegeven. 

Nog graag één van onze recepten:  

Pompoenpannenkoekjes 

Ingrediënten  

¶ 250 gr tofoe  

¶ 1 kop speltmeel  

¶ 1kop polenta of maisvlokken  

¶ 2 koppen havervlokken(havermoutvlokken)  

¶ flink wat rozijnen  

¶ olie 

¶ ¼ pompoen(oranje) fijn geraspt  

Bereiding  

¶ Plet de tofoe  

¶ Meng de havervlokken, het meel, de mais, tofoe en een snuifje 

zeezout  

¶ Voeg water toe tot een dik pa nnenkoekenbeslag en laat 1 uur rusten  

¶ Voeg 1 à 2 el olie toe, de pompoen, de rozijnen  en eventueel nog wat 

extra water  

¶ Bak kleine pannenkoekjes en dien op met een fris gevarieerd slaatje  
 

Smakelijk !  

Tine en Willi  

 

(Willi is deze maand op wandel langs de Camino del Norte, de camino die 

van San Sebastian, langs de Spaanse noordkust, naar Santiago de 

Compostela loopt. Dat stukje Spanje is goed voor 800 km.  I n de volgende 

Lichtbundel s lees je zijn verhaal)  



Zomerweek augustus 2013  
 

Al een tijdje verla ngde ik zo naar de zomerweek. De week van de 

tederheid. Vóór de lezing van Geneviève in maart wist ik eigenlijk geen 

raad met het woord tederheid. Ik had het in een heel eng kader gezet. 

Maar na de lezing ging er een nieuwe wereld voor mij open. De notitie s 

herlezende vat ik het samen, in een paar woorden: òverstilling, iets 

overstijgend, pure bewuste aan -we-zig-heid, zonder oordeel.ó 

Op het Vreugdefeest in juni, lag er op de 2 e hands boekentafel een boek 

van Marcel Ploem te koop òGeef me een beetje warmte- Over tederheidó. 

òDie moet ik lezenó dacht ik. En het was een zeer verrijkend boek! Als ik 

Ploem in enkele woorden samenvat kom ik bij : òkwaliteit van aan-we-zig-

heid, groei ervaring, gevoels moment, unieke wijze van zijn, iemand of 

iets waarde toekennen d, tederheid als kwaliteit van mijn relaties met 

mensen, dieren dingen, de natuur en het Andere (religie), het voelen en 

bevoelen met alle zintuigen.ó Met deze bagage ging ik met volle 

verwachting naar de zomerweek.  

òTederheid, een kracht die bergen verzetó zag ik eerst als titel 

verschijnen. Later werd het: óHet is alleen de tederheid die teltó Ik 

dacht: óWaarom verandert ze dat nu?ó Maar na het lezen van Ploem 

voelde ik dat deze verandering op de folder een juiste verandering was. 

Met een groep van 8 tede re vrouwen vervoegden wij de tedere 

werkploeg, met Geneviève, Simonne, Willy en Tine. Deze laatste 2 hebben 

de inwendige mens al weer o zo teder verwend!!!  

 Ons avontuur werd vooraf gegaan door de organisatie van het carpoolen. 

Chauffeurs die hun passagier s teder gingen afhalen bij hen thuis. Er 

ontstond in de auto al een sfeer van volle verwachting! Ja, we hebben er 

echt zin in!  

Aangekomen en teder verwelkomt door het kwarto, konden wij op 

bewuste wijze elkaars kamergenote en kamer kiezen. Ook dit is 

teder heid: bewust je plaats bevoelen, kiezen en innemen. Daarmee was 

al een mooie liefdevolle aanzet voor deze week gezet.  

Met mijn abonnement op de zomerweek kan ik wel zeggen dat het een 

traditie is, dat ieder aan het begin een kaart trekt met een gegeven dat  

ons op weg helpt de zomerweek in. Een hulpje in een bepaalde richting 

om over na te denken. Ook het ôengeltje-trekkenõ hoort tot de Lichtbron 

rituelen! Ik vind het heerlijk om met de engelen in zee te gaan! Meer nog: 
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ik ben er dol op! Dus  vernoem ik hier  de  hele engelenschare die met ons 

op weg gaat: De Liefde ! Openheid ! Eerlijkheid ! Tederheid !!!  Moed 

! Geboorte ! Creativiteit ! Verwachtingsvol ! Balans ! en een blanco 
engel ! Zelf te kiezen! Een zee van mogelijkheden !   Als dat niet de 

àller beste kaart is!  Het was de dag van het trekken van de beste en de 
mooiste  kaart! Wouw !! Een engeltje is iets dat klaar zit, als een knop op 

springen, als een vlinder die uit haar cocon vliegt  

 

Dag 2 is de dag van de weerstand. Als er binnenin iets vast zit he bben 

we de neiging om er rond te wandelen, ervan weg te gaan. We krijgen een 

opdracht de natuur in te gaan en onszelf de vraag te stellen:ó Het is niet 

altijd makkelijk om teder te zijn. Wat gebeurt er dan? Wat houdt mij 

tegen om teder te zijn? Wat is mijn  stap om het te bevrijden?ó Een groot 

avontuur waarin ik mijn kramp, nét vóór de ontspanning bewuster word. 

In tederheid aan -we-zig bij de angst achter mijn kramp bevoelen en de 

kracht ontdekken waarmee dat gebeurt. In mijzelf komt  een zekere 

acceptatie d ie krachtig draagt in tederheid, in liefde: kijken in tederheid 

naar wat ik voel en verder niets.  Er alleen maar in Zijn.  

Dag 3 de dag van de jij en ik in ontmoeting. Elke ochtend gaan we 

dauwtrappen met blote voeten op het gras. Alle zintuigen komen aanb od. 

Met de ogen dicht wandelen in het gras tot we iemand ontmoeten via de 

handen. Teder voelen en bevoelen van elkaars handen. Vreemd, spannend, 

zalig zacht, teder in elkaars aan we -zig-heid. Even later komen er nog 

handen bij. Nog steeds de ogen dicht bev oelen wij elkaars handen, die 

ontmoeten elkaar op deze zeer andere manier: zonder woorden, zonder 

beeld, alleen voelen. Ik voel me zalig veilig bij de handen waarmee ik was 

en voel de dubbelheid: moeilijk los laten van die 2 vertrouwde handen en 

het toelat en van nieuwe handen. Langzaam laat ik die 2 vertrouwde 

handen ôlosõ tussen in de vele andere. Ik voel het gemis bewust, waardoor 

het ook weer wegvloeit in de verrassing van nog meer zachte handen. Die 

zachte handen mochten õs avonds na een verfrissende wandeling in het 

teder glooiende landschap van de Ardennen, elkaar masseren. Ook geen 

evidentie voor iedereen. Het kan wat weerstand opwekken. Maar in 

tederheid wordt uitgelegd wat we precies gaan doen. En ieder kan 

aangeven wat haar erin tegen houdt of onze ker maakt. Maar door de 

respectvolle manier van massage, merk ik voor de 4 e keer hoe ook de 



groepsleden met weerstand vóór deze activiteit, dan toch heel dankbaar 

en blij zijn met deze ervaring. Ik zelf ben zo getroffen door de uiterst 

tedere handen die mi j aan-raak- ten. Ik had het gevoel nog nooit zo teder 

behandeld te zijn. Het geeft me mezelf terug!  

 

De 4e dag Moederdag: òDe moeder in onsó ~ òTederheid naar onszelf ò. 

Geen gemakkelijke. Onszelf wegcijferen is dikwijls iets dat velen van ons 

zo geleerd he bben. òVraag wat je nodig hebtó is dan een heel nieuw 

gegeven om ons eigen te maken.  We worden weer in de heerlijke natuur 

uitgenodigd. In contact met de natuur onszelf de vraag stellen : òWat is 

dat eigenlijk, tederheid naar onszelf?ó 

We worden getroffen  door het kijken naar het landschap, de bomen, 

planten, dieren, mensen, kinderené En te voelen wat het ons doet, waar 

brengt het ons? Diep in onszelfé? 

We delen dit met elkaar in de groep aan de hand van een nat in nat 

schilderij dat we maandag avond maakt en. De kleuren en bewegingen die 

ons in contact brengen met onszelf.  

Tijdens onze laatste avond worden al onze verlangens, gevoelens en 

belevingen met de vlammen van het kampvuur het universum in gezongen. 

Traditie getrouw is Willy onze ôVuurmeesterõ: hij die de vuurgeesten 

beheert en wij die waarnemen en zien dat het goed is! Elke stuk hout dat 

het vuur ingedreven wordt krijgt een loflied uit de liedbundel van de 

Lichtbron. Als die uitgezongen is worden er nog spontane solo liederen 

gezongen. Onder de ster renhemel en knetterend vuur. Momenten van 

dolle uitgelatenheid, teder gezongen liederen en diepe stilte wisselen 

zich af.  

Hoe zalig kan een zomeravond zijn!  

 

De laatste dag alweer, doet mij een gevoelen van deemoed ervaren. Ik 

zou deze ervaringen vast will en leggen in de tijd. Ik adem bewust in en 

uit, om het heel goed in mij op te nemen. De tijd stond even stil en hij 

duurde een eeuwigheid! Oefening in het gras, we hebben elkaars handen 

nog eens vast, in de kring, aan iedere hand iemand anders. 2 verschill ende 

handen tegelijk! Tederheid aan elke kant! Alhoewel ik een grote drang 

voelde mijn akelige en tegelijk zalige ervaringen van deze ochtend 

oefening meteen te delen in de groep, werden we nog een laatste keer 

uitgenodigd alleen de prachtige natuur in te gaan. Dit keer met de vraag 
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welke schatten je deze week bij jezelf hebt ontdekt of waarmee we 

onszelf hebben verrijkt. Dat is een hele goeie opdracht. Want ik weet 

vaak op dat moment in de zomerweek niet zo precies wat dat is. Maar 

met die opdracht in de hand, sta ik er bij stil en o ntdek ik die dingen 

werkelijk! En dan heb ik echt het gevoel: òJa, dat heb ik ontdekt, dat is 

een pareltje dat ik mijzelf cadeau doe !ó Dat roept emoties bij mij op: 

ontroering, maar dat maakt het zo puur, zo teder. Ik kan  met meer 

tederheid  naar mezelf en de ander kijken, maar vooral bewuster voelen 

en doorademen.  Als ik dat nou eens kon meenemen, overal waar ik ook ga 

of sta!  O! Als dat nou eens zou lukken! Hoe zalig zou het dan zijn!  Ja, 

jaéé! !  De tijd staat weer even stil  in een zalige eeuwigheid  
 

Annemarie 
 

Omdat niet iedereen, die de zomerweek bijgewoond heeft met naam 

genoemd wil worden, maar toch wel graag een samenvattend zinnetje 

schreef, vind je deze hieronder:  
 

Twee mensen die u een weg aangeven om van kwaadheid naar tederheid 
te komen, met zijn achten gesteund en begrepen voelen! prachtig.  
Ook twee toffe mensen, die altijd zo lekker in een huiselijke sfeer 
kookte,  alsof  we hun kinderen waren.  
Voor mij was het een prachtige vakantie, waar  we de vruchten van  blijven 
dragen. 
Jezelf een week  cadeau doen in een veilig huis en een veilige omgeving. 

~ 



Jezelf mogen zijn tussen de anderen. Verdriet mogen delen maar ook 
schaterlachen.  
Dit staat in geen enkele reisfolder geschreven.  
En wijé.mochten dat in een sereen groepje in Brisy beleven. 

~ 
"Verstilling in puur zijn, de tijd stond even stil in een eeuwigheid in een 
teder nabij zijn bij onszelf, elkaar, de natuur en het grote geheel.  

Tussen engeltjes en duiveltjes vond ik nieuwe pareltjes in mijn schatkist! 
Ik ben weer een stapje dichter bij m ijn ware zelf gekomen!  

Heel veel dank daarvoor!  
~ 

Bedankt voor het mogen ervaren van  "tederheid".  

Met deze kracht, terug aan de slag !  
~ 

Het is de tweede keer in mijn leven dat ik zó sterk voel (en daardoor 
enigszins mijn schroom overwin):   dit wil ik  delen.  De eerste keer was na 
een week Taizé, en nu, veertig jaar later, na de zomerweek.  

~ 
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Via via ben ik bij et volgende project persoonlijk betrokken geraakt.  
En tot nu toe word ik door deze mensen geïnspireerd en andersom.  

Geven maakt niet alleen een ander maar ook jou zelf blij.  

Annemiek 

Geven als daad  

Tijdens de afgelopen herfst en winter zijn Patsy Van der Parre, Nikkie 

van Lierop en Jeroen Olyslaegers met een geefkeuken begonnen in 

Antwerpen. E en kwart van de bewoners uit groot Antwerpen is arm, maar 

er gaat nog steeds veel te weinig aandacht uit naar dit probleem. Voor 

mensen die wel rond komen lijkt armoede een bewustzijnsprobleem. Het 

wordt geassocieerd met luiheid en profitariaat. Maar die t wee 

veroordelingen rijmen niet met de complexiteit van armoede. In 

samenwerking met Occupy Antwerp werd er elke zaterdag soep 

uitgedeeld op de Groenplaats en later op het Astridplein. Deze actie, die 

meer dan twintig weken door weer en wind plaats vond wer d een groot 

succes. Steeds meer mensen voelden zich aangesproken om mee te komen 

koken, zelf eten te brengen, of mee op het plein uit te delen. De 

actievoerders kwamen er achter dat het geven zelf bevrijdend werkt en 

dat er een mooie uitwisseling ontstond tussen mensen van allerlei slag. 



Vanuit die gedachte kwam Patsy op het idee om ook in haar buurt het 

geven centraal te stellen. Samen met een hoop enthousiaste 

medewerkers rijpte het idee een geefkast op het Antwerpse Damplein 

te installeren.  

Het idee is simpel: een plek in het leven roepen waar mensen spullen 

kunnen achter laten die ze niet meer nodig hebben voor mensen die ze 

goed kunnen gebruiken. Begin augustus werd de kast met het nodige 

feestgedruis geopend en het blijkt nu al een schot in de roos. D e kast 

wordt zeer regelmatig aangevuld en veel mensen vinden er hun gading. 

Bovendien is het een warme ontmoetingsplek geworden op het damplein 

en lopen de contacten met de bevoegde instanties (in dit geval de Stad 

Antwerpen en de Buurtspoorwegen) prima. P atsy en haar medestanders 

willen het hier niet bij laten. Ze vinden dat de tijd rijp is om een heus 

Geefcentrum te openen in Antwerpen dat uiteraard weer de daad van 

het geven centraal stelt in een samenleving die al even klaar is om het 

geven terug in ere  te herstellen en zo de stad en de mensen die er in 

wonen een alternatief aan te bieden voor egoïsme en clichés over 

armoede. 
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Meldingen 

Op 30 mei overleed Eddy Cuyt uit Bornem, echtgenoot van mevrouw Julia 

Fremau. 

Op 8 augustus is Liam Gils geboren: het broertje van Lauren, het tweede 

kindje van Inge en Jan en het kleinkindje van Nicole en Leo.  

Dis Kempen echtgenoot van Annemie Aerts en vader van Griet 

(deelneemster van de Tapasgroep)   overleed 11 augustus 2013. Hij nam 

enkele jaren gele den deel aan de cursus "waarnemen", nu Training 

Mindfulness in de dialoog.  

Ninniõs broer, Roger overleed op 5 augustus. 

Ik voel mij dankbaar  
om alles wat ik van jou mocht leren.  

 

Ik bewonderde jou om je eindeloos geduld.  
Om de kracht die je toonde om elke dag opnieuw te beginnen. 

Om te blijven genieten van de kleine eenvoudige dingen.  
 

Om je warme ontwapende glimlach  
als ik met ons moeder de kamer binnenkwam.  
Om niet te treuren om al wat niet meer kon  

maar blij te zijn met wat nog WEL kon.  
 

Ja, ik voel mij dankbaar, dat wij een groot mens als jou  
mochten ondersteunen.  

 

Jij leerde mij nederigheid  
en zo blijf je steeds in mijn gedachten.  

 

Van je zus. 
Ninni  

Berichten  

 
 



 
Wanneer je graag voor de klas staat om jonge mensen  
bij te brengen waarin jij gelooft  
en dat lukt niet m eer ;  
 

Wanneer je geniet van de abstracte schoonheid  
van hogere wiskunde 
en tellen lukt niet meer ;  
 

Wanneer lezen je te zwaar valt ;  
 

Wanneer je houdt van diepgravende discussies  
of een gezellige babbel  
maar praten kan niet meer ;  
 

Wanneer je houdt van goeie films  
maar de rode draad niet meer volgen kan ;  
 

Wanneer je ervan geniet om samen met je vrienden  
je zelf uitgestippelde traject te volgen in de Ardennen of elders  
en wandelen gaat niet meer ;  
 

Wanneer je graag lange tochten maakt,  
eerst op twee, lat er op drie wielen  
en fietsen kan niet langer ;  
 

Wanneer je graag lekker eet  
en houdt van een goed glas op zõn tijd 
maar je niet meer kan slikken ;  
 

Wanneer het lijkt alsof alles wegvalt en je opgesloten zit,  
vastgesnoerd in een cocon,  
nauwelijks bereikbaar  ; 
 

Wanneer dan An, de vrouw van wie je houdt er is,  
of je kinderen en kleinkinderen,  
of je mama, zus of broer,  
mensen die om je geven 
 

en je glimlach veegt plots alle angst en wanhoop,  
pijn en frustratie weg,  
is dat een wonder  
 

of je ultieme communicatie:  
Hier ben ik.  
Dit is mijn liefde.  

Getuigenis van Jos, schoonbroer van Roger  
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SEPTEMBER 
din 03 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

don 05 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

vrij  06 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

din 10 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

don 12 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

vrij  13 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

don 19 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

vrij  20 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

zat  21 sep 13 13u30-18u Opendeurdag  
zon 22 sep 13 11u Sprookjeswandeling  

(verzamelen aan Taverne De Swaen) 

maa 23 sep 13 20u Equilibrio: Lezing "Mindfulness in de 

dialoogó 

din 24 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Dans 

don 26 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Verf en klei  

    20u-

22u30  

Equilibrio: start jaar gevorderden 

"Mindfulness  in de dialoog" (6 sessies)  

 (groep 1) 

vrij  27 sep 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    13u30-

16u30 

Energiecirkels  

    18u30-21u Spes: Lezing "Beslissen,  

de moed om te kiezen"  

      Aarschotsesteenweg 381,  

Wezemaal-Rotselaar  

    20u-

22u30  

Equilibrio: "Authenticiteit, de lichtheid 

van het bestaan"  

maa 30 sep 13 20u Equilibrio: "Partnerschapsmodel in 

praktijk"  
 



 

OKTOBER 
 

din 01 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Dans 
woe 02 okt 13  19u30-22u start basisjaar "Mindfulness in de dialoog"  
don 03 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    14u15u30 Verf en klei  

    14u30-17u Start basisjaar "Mindfulness in de dialoog"  

    19u30 Spes : Film "What the bleep do we know?"  

vrij  04 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    9u30 -12u start gevorderden "Mindfulness  in de dialoog"  

din 08 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Dans 

don 10 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    14u15u30 Verf en klei  

vrij  11 okt 13 12u-16u30 Ontmoeting  

din 15 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Dans 

don 17 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    14u15u30 Verf en klei  

vrij  18 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

maa 21 okt 13  20u Equilibrio : "Partnerschapsmodel in praktijk"  

din 22 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Dans 

don 24 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    14u15u30 Verf en klei  

vrij  25 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  

    13u30-

16u30 

Energiecirkels  

zon 27 okt 13  10u30 Herbronningviering : thema "Kiezen"  

    14u-17u Herfstwandeling  
din 29 okt 13    Herstvakantie  
don 31 okt 13  12u-16u30 Ontmoeting  
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NOVEMBER 
 

din 05 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Dans 

don 07 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u15u30 Verf en klei  

    20u 

Zelfgenezing: Lezing "Oorzaken van 

ziektesó 

vrij  08 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

din 12 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Dans 

don 14 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u15u30 Verf en klei  

    20u Zelfgenezing : Lezing "Invloed van 

het transgenerationele geheugen"  

vrij  15 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

din 19 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Dans 

don 21 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u15u30 Verf en klei  

    19u30 Spes : Documentaire "Fascisme"  

vrij  22 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    13u30-16u30 Energiecirkels  

zon 24 nov 13 10u30 

Herbronningviering : thema 

"Ontvankelijkheid"  

maa 25 nov 13 20u 

Equilibrio : "Partnerschapsmodel in 

praktijk"  

din 26 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u-15u30 Dans 

don 28 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  

    14u15u30 Verf en klei  

    

20u Zelfgenezing : Lezing ""Hoe ziektes 

deprogrammeren"  

vrij  29 nov 13 12u-16u30 Ontmoeting  



 

DECEMBER 
din 03 dec 13  12u16u30 Ontmoeting  

    

14u-

15u30 Dans 

don 05 dec 13  12u16u30 Ontmoeting  

vrij  06 dec 13  12u16u30 Ontmoeting  

din 10 dec 13 12u16u30 Ontmoeting  

    

14u-

15u30 Dans 

don 12 dec 13 12u16u30 Ontmoeting  

vrij  13 dec 13 12u16u30 Ontmoeting  

maa 16 dec 13 20u Equilibrio : "Partnerschapsmodel in praktijk"  

din 17 dec 13 12u16u30 Ontmoeting  

    

14u-

15u30 Dans 

woe 18 dec 13 20u Kerstmeditatie  

don 19 dec 13 12u16u30 Ontmoeting  

vrij  20 dec 13  12u16u30 Ontmoeting  

maa 23 dec 13    

 

Kerstvakantie  
 

din 24 dec 13    Kerstvakantie  

woe 25 dec 13    Kerstvakantie  

don 26 dec 13    Kerstvakantie  

vrij  27 dec 13    Kerstvakantie  

maa 30 dec 13    Kerstvakantie  

din 31 dec 13   Kerstvakantie  
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INSPIRERENDE MOMENTEN  

EN HUN RESULTAAT  
(Uitgedrukt in aantal goede ideeën per 10 minuten)   

 

       Douchen    

            Lichtbron vergadering    

                    Naar de WC gaan  à  

         In trein/bus zonder gsm    

 

          Herhalingscursus engels   OOOOOO 

               Brainstormen   

                   Lopen in de natuur   

 

         Inspraakavond gemeente   OOOOOOO  

 

               Zangwedstrijd kijken   OOOOO 

 

             Sportwedstrijd kijken   OOOOOOOO  

          Een ei koken    

         In bad zitten    

        In het park zitten   

 

 



 
 

 

Nog steeds zijn er extra vrijwilligers zijn nodig. Door familiale en andere  

omstandigheden zijn we soms met nét te weinig mensen voor ons onthaal . 

Indien we met genoeg zijn, kunnen we misschien ook meer middagen en 

zelf s opnieuw een avond openen.  

Hier en daar loopt het verspreiden van de folders en affiches  wat 

stroef. We willen ook graag meer promotie maken op het internet  en 

onze website  vraagt regelmatig wat vernieuwing. Nieuwe folders 

ontwerpen of aanpassing van de bestaande folders: Iemand die dat graag 

doet?  

Dank zij onze verhuur  aan anderen die in op onze locatie graag een cursus 

verzorgen, komen er extra inkomsten binnen, maar het geeft 

organisatorisch  wat extra werk. Zo willen we een gemakkelijkere en 

toegankeli jkere  agenda uitwerken en bijhouden. Helpende handen 

tijdens het poetsen en klussen zijn meer dan welkom.  

Eigenlijk zijn er nog zoveel ideeën, dromen en plannen  die het verdienen 

om te worden uitgevoerd. Heel dikwijls horen we opbouwende 

opmerkingen en komen we ôalweerõ tijd te kortéé. 

Dus nog eens een herhaling van onze oproep naar jou ! 

Of misschien ken je iemand anders die binnen onze vereniging zou kunnen 

openbloeien. Onze eigen ervaring als vrijwilliger is positief, we ontplooien 

onszelf, we worden taalvaardiger, we ontdekken onze sluimerende 

talenten. Ook jij zal al na een paar maande n verrast zijn door wat 

zoõn vrijwilligers werk met je leven doet. 

Zie ook verderop bij de cursus òPartnerschapmodel in praktijkó 
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De Lichtbundel  
 

Begin december komt De Lichtbundel weer uit.  

Zoals ook deze keer weer bleek houden we ons niet altijd aan het  vooraf 

gekozen thema. Er is immer plaats voor alles wat er binnen komt in onze 

postbus. 

Nu vraag jullie voor het volgende nummer om iets te schrijven over 

keuzes die je gemaakt hebt in je leven of daarjuist of waar je voor staat. 

Ingrijpende keuzes maar o ok voor de hand liggende keuzes.  

We beginnen immers elke dag met de keuze ôstaan we op of blijven we 

liggenõ? Met alle gevolgen van dien. Schrijf maar wat in je op komt. 

Taalfoutjes worden verbeterd, indien er iets onduidelijk is, dan nemen 

we contact met je op.  

Aan jou de keuze:  

 

Schrijf ik deze keer iets in de Lichtbundel of schrijf ik niet?  
 

Ik kijk zoals gewoonlijk uit naar jullie verhalen.  

Je hoeft niet geabonneerd te zijn om in te zenden.  

Annemiek 

 

Ons adressen -  en emailbestand  
Wij breiden ons (e -mail) adressenbestand nog regelmatig uit. Blijf je 

graag op de hoogte van onze activiteiten? Word je graag verwittigd bij 

een concert of een lezing? Geef dan je mail adres en/of dat van 

geïnteresseerde mensen even door. Wij houden je dan op de hoogte.  

Ons adres: info@delichtbron.be  
 

 

Onze website  
 

Via de site www.delichtbron.be kan je onze vereniging bekend te maken 

bij familie en vrienden en zo begrijpen zij meteen ook wat onze 

vereniging te bieden heeft.  

 

 

mailto:info@delichtbron.be


 
Al onze activiteiten bereiken je via onze jaarfolders, affiches, per mail, 
per post of via onze website.  
 
 
Ontmoeting  
Je kan er vrijblijvend binnenwandelen om mensen te ontmoeten,   een 

tasje koffie of thee te drinken, in onze boeken te neuzen, wat frisse 

lucht in het park op te doen........  

Op warme dagen zitten we gezellig op het terras en genieten van het 

zonnetje en de rust van het park.  

Deze uurtjes zijn bedoeld voor ieder die g raag andere mensen ontmoet 

of even zijn of haar hart wil luchten.  

Er zijn altijd wel boeiende gesprekken.  

Ken je nog andere mensen die hier deugd aan zouden hebben, aarzel dan 

niet om ze aan te moedigen ook eens langs te komen!  Dit kan e lke  

 

dinsdag- , donderdag -  en vrijdagmiddag  

van 12 tot 16.30 uur  

t ijdens  de schoolvakanties  alleen op donderdag  

(niet in de kerstvakantie)  

~neem je maaltijd mee, dan eten we samen~  

 

 

Activiteiten  
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14 u.-15 u.: Open klas 

¶ Ervaren wat de kwaliteit  is van aanwezigheid/contact  

¶ Durven aanwezig zijn in eigen gevoel  

¶ Waarnemen zonder oordelen                                   

15.30 u. tot 17 u.: Kennis maken met  

¶ Intuïtief schilderen en boetseren  

¶ Ontdek jezelf via dans en muziek  

¶ Energiecirkels  

¶ Vrijwilligers  en bezoekers getuigen over hun  

¶ ervaringen met ôHet Gulle Hartõ, ôNaar de Bronõ en 

Equilibrioõ 

Doorlopend info en cafetaria  tot 18 uur  

Vanuit de verbinding met de levensbron vormen we in stilte een 

energiecirkel rond een persoon. Deze verbondenheid heelt en versterkt 

onze levensenergie.  

Elke vierde vrijdag van de maand van 13u30 tot 16u30.  

Niet tijdens school vakanties.  

Prijs: Vrije bijd rage 

Begeleiding: 

Simonne Verschraege  

Olimpia Cotrufo  

 

ENERGIECIRKELS 



 

Deze activiteiten bieden jou de kans om jezelf beter te leren kennen en 

je vlotter te uiten.. Het vrij schilderen helpt je jouw gevoel toe te laten 

en te ontdekken. Het boetseren versterkt de vorm - kracht in ons.  

 

Voor  wie  

Je hebt helemaal geen ervaring,  

Je denkt: ik kan dat niet,  

Je hebt moed en lef,  

Je bent nieuwsgierig,  

Je wilt het kind in jezelf ademruimte geven,  

Het gaat niet om het resultaat, wel om ôontdekkingõ en plezier! 

 

Wat  

met verf en klei experimenteren. Via kleuren je gevoelsleven ontdekken. 

Nieuwe ervaringen opdoen en deze met anderen delen.  

 

Wanneer  

Elke donderdagnamiddag van 14u tot 15u30.  

Startdata : 26 september 2013 -  6 februari en 24 april 2014  

Niet tijdens schoolvakanties en de maanden december en januari.  

 

Begeleiding 

Myriam Van Herreweghe  

Simonne Verschraege  

 

Prijs  

û 7 per keer 

 

 

VERKEN JEZELF VIA 

VERF EN KLEI  
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Ontdek jezelf via dans en muziek  

 
Je leert je eigen ritme vinden, je lijf meer bewonen, je gevoelens in je 

beweging uiten, samen plezier beleven en je bezieling uitdansen op 

allerlei muziek.  

Op deze manier neemt je levensenergie toe.  

 

Allerlei soorten muziek bieden ons verschillende gevoels schakeringen 

die onze leefwereld verruimen. Na vele dyn amische bewegingen krijgt 

onze tederheid de kans om bij stille muziek te trillen.  

Elke les is een nieuwe reis in de ruimte en een ervaren van kracht, liefde 

en vrijheid.  

 

Wanneer  

Elke dinsdagnamiddag van 14u tot 15u30.  

Start data : 17 september 2013 ð 14 januari en 22 april 2014  

Niet tijdens schoolvakanties  

 

Begeleiding en inlichtingen  

Geneviève Cooreman, psychotherapeute  

en levenslang bezig met dans en creativiteit  

03/322.47.43 (8u -9u en 17u-18u) 

 

Prijs  

û 10 per les 

û 8 als er per reeks betaald wordt 

 

 

DANS, JA DANS  



We organiseren momenten van stilte en bezinning om onze innerlijke 

draagkracht te versterken en een samenwerking in openheid mogelijk te 

maken. 

Iedere vierde zondag van de maand, behalve in de zomervakantie en 

tijdens feestdagen.  

Samen gemeenschap vormen vanuit onze verscheidenheid is niet altijd 

eenvoudig. Het is een zoektocht met vallen en opstaan.  Om kracht en 

moed te behouden op deze menselijke tocht, hebben we momenten van 

inspiratie nodig, van samenzijn in stilte en reflectie.  

Deze vieri ngen willen mensen samenbrengen vanuit verschillende 

achtergronden, culturen en religies om samen op zoek te gaan naar de 

essentie van het leven.  

¶ 10u30 tot 11u : stilte meditatie  

¶ 11u : viering 

Via gebaren, muziek en teksten uit verschillende  tradities en 

wijsheden komen tot het delen van eigen ervaringen.  

Prijs : Vrije bijdrage  

¶ 12u30 : broodmaaltijd  

Prijs : û 6 
Themaõs van de herbronningviering: 

27 oktober   Kiezen 

24 november  Ontvankelijkheid  

Kerstmis is de tijd van het jaar, waar we meer naar binnen kijken, meer 

onze vrienden en familie omarmen en vooral dat we bij elkaar willen zijn.  

We ervaren dit als een gevoel van innerlijke rust en deze rust willen we  

dan ook samen bejubelen.  Dit doen we door samen kerst liederen t e 

zingen. Woensdag 18 december 2013 om 20  uur. Prijs: Vrije bijdrage  

 

HERBRONNING  

KERSTMEDITATIE  
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De koningin van het kasteel volgt al het nieuws op de televisie en is erg 

geschrokken dar er zoveel armoede onder de mensen is en ook zoveel 

arme kindjesé..Daarom heeft zij besloten haar gouden kroon en dure 

kledij te verkopen om met dat geld de arme kindjes te steunen.  

Samen gaan wij haar helpen zoeken naar mooie kledij die ook mooi en 

vooral niet duur is.  

Samen ontdekken we met jong en oud in een zinderend schouwspel, de 

geheimen van de natuur. De volwassenen kijken bij een hapje en een 

drankje toe, hoe kinderen op een speelse wijze de natuur in al haar 

facetten herontdekken.  

We verzamelen om 11 uur aan de Swaen  (ingang park) 

Gratis  

 
Samen wandelen ontspant en verbindt.  

We verzamel en om 14 uur aan de Swaen (ingang park) en vertrekken 

misschien per auto richting onze wandelroute. Heb je geen auto, geen 

probleem, je kan altijd met iemand meerijden.  

We wandelen onder begeleiding 2 maal een uurtje en pauzeren 

tussendoor. Aankomst rond 1 7 uur.  



Totale afstand ongeveer 10 km.  

Alles wat in en rondom ons gebeurt, beïnvloedt ons. Om conflicten te leren 

hanteren, is het  nodig onderscheid te kunnen maken tussen de feiten, onze 

eigen belevingen en die van anderen. Onze innerlijke oordelen en gevoels -

invullingen onderkennen, maakt een respectvol contact mogelijk. Zo leren we 

echt luisteren naar onszelf en de ander.  

Deze cur sus bestaat uit oefeningen en deelrondes. We oefenen op: 

concentratie; gebruik van zintuigen; bewust worden van eigen gedachten, 

gevoelens en emoties; zuiverder waarnemen zonder vooroordelen en eigen 

interpretaties; respectvol communiceren in ik -boodschappen. 

Is dit wel iets voor mij ?  
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Er is geen voorkennis vereist, wel openheid om naar zichzelf te kijken.  

De kracht van de cursus schuilt  immers in de groei van onze 

authenticiteit.  Wil je je zelfkennis opbouwen en vaardiger worden in je 

communicatie met anderen?  Dan is dit aanbod zeker iets voor jou.  

 

Wanneer  

 
Basisjaar:  
 
3 blokken van 10 sessies met opdrachten. Woensdag avond 19u30 ð22u of 

donderdag namiddag 14u30ð17u 

Start:  

woensdag  2 oktober  2013  

of  donderdag 3 oktober  2013 
Prijs  

30 lessen: û 1.050 

 
Gevorderden:  
 

Na het basisjaar kan je verder oefenen in zelfbewustzijn, meditatief 

schouwen en dynamische dialoog. 

Donderdagavond 20u-22u30 of vrijdag morgen 9u30 - 12u (om de 14 

dagen) 

Start:   

donderdag 26 september 2013  

of   vrijdag 4 oktober 2013  

 

Prijs  

Voor 6 sessies: û 180 

 

Begeleiding, inlichtingen en inschrijvingen  

 

Geneviève Cooreman, psychotherapeute vanuit antroposofie, psychosofia, 

psycho-energetica, gestalt, psychosynthese, psyco-biologica en 

multidimensionele psychologie.  

03/322.47.43 (8u -9u en 17u-18u) 



Heb je de smaak te pakken? Voel je het kriebelen om anderen 

onbaatzuchtig te helpen, naar hen te luisteren en hen bij te staan in 

moeilijke momente n? 

Maar weet je niet hoe je dit alles moet uitvoeren? Hoe je met moeilijke 

situaties dient om te gaan, of kan er wat aan je organisatie en 

communicatievermogen gewerkt worden?  

Kom dan je licht eens opsteken en je zal verbaasd zijn, over hoeveel 

talent je werkelijk bezit! Wat jij anderen kunt bieden en wat je allemaal 

van hen kunt leren.  
 

Dit alles kom je te weten in tien donderdagavonden waar er verschillende 

themaõs (Zelfreflectie, kwaliteiten en beperkingen,  waarden en normen, 

omgaan met wrevels, actief  luisteren en dialogeren, constructief omgaan 

met roddels, samenwerken,é) op een interactieve manier met andere 

deelnemers worden besproken.  

De doelstelling van deze avonden is samen met alle deelnemers vanuit de 

verschillende invalshoeken en in dialoog t ot een globaal beeld te komen 

van het thema. Zo beoefenen we de samenwerking in het denken en delen 

van ervaringen.  
 

Deze avonden geven ook weer hoe we in het project De Lichtbron 

samenwerken en wie hierdoor geboeid is kan later eventueel vrijwilliger 

worden. 
 

Begeleiding: Geneviève Cooreman 03/322.47.43 (8u -9u en 17u-18u) 

 

Maandagavond vanaf 20 uur 

30  september, 21  oktober, 25  november, en 16 december  2013, 

27  januari, 24  februari, 24  maart, 28  april, 26  mei en 23 juni  2014 

 

Prijs  
 

û 15 per avond 
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Deze groep geeft wegen aan tot zelfgenezing vanuit de psycho -biologica, 

mindfulness en andere therapievisies. De inhoud wordt afgestemd op de 

deelnemers. Er wordt kader geboden, er worden oefeningen toegepast en 

er wordt huiswerk meegegeven.  

Maximaal 8 deelnemers.  
 

Wanneer  

Lezingen : vrij toegankelijk voor iedereen.  

In het najaar 2013 donderdag om 20 u  

7 november  Oorzaken van ziektes  

14 november  Invloed van het transgenerationele geheugen  

28 november  Hoe ziektes deprogrammeren  
 

In het voorjaar 2014 donderdag van 10 tot 12.30 u.  
13 maart  Oorzaken van ziekte  

20 maart  Invloed van het transgenerationele geheugen  

27 maart  Hoe ziektes deprogrammeren  
 

Prijs : per lezing: û 15 
 

Gevolgd door vijf werkochtenden op donderdag van 10 tot 13 u.: 

24 april, 8, 15 en 22 mei en 5 juni  

Hier wordt in groep gewerkt aan het persoonlijke proces.  

Men schrijft in voor de reeks.  
 

Begeleiding: 

Geneviève Cooreman. Psychotherapeute vanuit antroposofie, psychosofia, 

psycho-energetica, gestalt , psychosynthese, psycho -biologica en 

multidimensionele psychologie.  
 

Prijs:  

vijf werkochtenden: û 250 

Indien de prijs een hinder zou zijn kan dit altijd besproken worden. 

Inschrijven en een voorafgaand gesprek zijn noodzakelijk.  

03/322.47.43 (8 -9 u. en 17-18 u.) 

ZELFGENEZING  



 

 

Wij worden langs alle kanten belaagd door e en veelheid aan 

mogelijkheden. Kunnen kiezen wordt één van de belangrijkste 

vaardigheden van de toekomst.  
 

In samenwerking met de parochie en SPES-forum bieden we een 

filmreeks aan waarin òkiezenó centraal staat.  Deze films worden kort 

ingeleid en nadien besproken door Geneviève Cooreman en gaan door in 

het gemeenschapscentrum van Wijnegem.  
 

donderdag 3 oktober 2013  -  19.30 uur:  

FILM  
 

Prijs û 10 
 

In het Gemeenschapscentrum õt Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 - Wijnegem  


